
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  7  
S C H O O L J A A R  2 0 2 3 - 2 0 2 4  

 

INHOUD 

- Belangrijke data 

- Pasen 

- Kinderen ophalen 

- BHV 

- Suikerfeest / Eid-Al-Fitr 

- De schoolschrijver in groep 8 

 
BELANGRIJKE DATA 

Dinsdag 2 april 2024   Studiedag 4, kinderen vrij 

Vrijdag 5 april 2024 Klassenshow groep 6A (onder voorbehoud ivm afwezigheid 

juf Mariëlle) 

Maandag 8 april 2024 GGD-onderzoek voor leerlingen uit 2014 (meer info ontvangt 

u vanuit de GGD) 

Vrijdag 12 april 2024 Suikerfeest op school / Grote Peuterdag / Open dag 

Dinsdag 16 april 2024 Studiedag heel OOZ, kinderen vrijdag  

Vrijdag 19 april 2024 Klassenshow groep 6/7 

Week van 22 -26 april 2024 Fitweek met daily mile 

Vrijdag 26 april 2024 Koningsspelen 

29 april t/m 10 mei 2024 Meivakantie 

Maandag 13 mei 2024 Eerste schooldag na de meivakantie  

 

PASEN 
Vandaag hebben we op school Pasen gevierd. In alle klassen 
stond er een lekker paasontbijtje klaar. Dit is bereid door 
enkele ouders en collega’s. Waarvoor dank! Er waren 
croissants, suikerbrood, tomaatjes, bolletjes, krentenbollen en 
pakjes drinken, wat hebben de kinderen genoten. Voor de 
kinderen die meedoen aan de Ramadan waren er zakjes zodat 
zij dit straks kunnen opeten. 
 
Voor de groepen 1-4 stond er na het ontbijt ‘paaseieren 
zoeken met de paashaas’ op het programma. Terwijl de 
paashaas aan het rondhuppen was zochten de kinderen naar 
de eieren. Voor iedere groep was er een gouden ei verstopt. 
De vinder kreeg een leuk prijsje. 
 
In de bovenbouw werden paascircuits georganiseerd, escaperooms gespeeld, eierloopraces gerend 
en er waren nog veel meer leuke activiteiten! 
 
Kortom; een zeer geslaagde ochtend, een mooi begin van een lang weekend! 
 
 



 

 
 
 
 
KINDEREN OPHALEN 
We merken dat veel ouders de kinderen al komen ophalen terwijl de kleuters nog buitenspelen. 
Sommige kinderen worden hierdoor uit hun spel gehaald en willen dan graag alleen nog maar bij 
papa of mama staan. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden en niet té vroeg te komen. Of 
u kunt natuurlijk nog even buiten de hekken wachten. Alvast bedankt! 

 
 
 
BHV 
Jaarlijks worden er enkele collega’s geschoold in BHV, 
bedrijfshulpverlening. Dit zijn de collega’s die tijdens 
calamiteiten het voortouw nemen om de veiligheid van iedereen 
te waarborgen. Er werd geoefend met verband aanleggen en 
reanimeren en daarna werd er brand geblust. Alle BHV’ers zijn 
weer voor een jaar bijgeschoold! 
 
 

 
SUIKERFEEST / EID-AL-FITR 
Uiteraard is het prima dat de kinderen die thuis EID-AL-FITR vieren op dinsdag 9 april of woensdag 10 
april niet naar school komen. Wilt u dit van te voren via een berichtje aangeven bij de leerkracht? 
 
DE SCHOOLSCHRIJVER IN GROEP 8 
De groepen 8 hebben deze week de lessen van de Schoolschrijver afgerond. De opdracht voor de 
leerlingen was om een non-fictieverhaal te schrijven met feiten en fantasie. Hieronder enkele mooie 
voorbeelden. 
 
Gepakt 

 
Ik schrijf in mijn dagboek over hoe bang ik ben om gepakt te worden. Ik kan nergens naartoe, Ik mag 
geen geluid maken en ik vertrouw bijna niemand. Soms kan ik niet eens slapen. Ik denk soms na over 
hoe goed het eerst was.Ik hoor soms geschreeuw. En ik schrik bij elk geluid dat ik hoor. Soms wou ik 
dat ik gewoon Duits was of niet joods. Ik kan niet wachten tot ik kan zeggen het is over. Als mijn 
familie en ik het dan wel halen.Ook zijn er mensen die joden die onderduiken verraden.Daarom 
vertrouw ik niet iedereen. De enige die ik vertrouw, is mijn familie.  
 
Een paar dagen later word ik wakker van een raar geluid. Geklop, voetstappen en gerommel. Ik denk 
dat ik weet wie het zijn. Ik wil mijn moeder wakker maken maar ik ben bang dat ik dan te veel geluid 
maak. Toen ik de boekenkast deur open hoorden gaan wist ik dat we zijn verraden. Dit is denk ik mijn 
laatste moment. 
 
Door Riani 
 

Het is augustus 1945. Ik zit in de cockpit van een vliegtuig. Van mijn baas moet ik een atoombom 

gooien. En als ik die bom niet gooit, overleef ik het niet. Als ik die bom gooi dan vermoord ik die 

mensen. Ik voel twijfel, maar ik ga toch gooien. 

Ik vlieg naar Japan; ik druk op die knopje en die bom valt…  

Door Mohammed  
 



 

 
 

 
Het Achterhuis 
 
Anne Frank werd in 1929 in Duitsland geboren. Familie Frank is joods, ze voelen zich steeds minder 
thuis in Duitsland. Daar is Hitler aan de macht gekomen in 1933, hij geeft joden de schuld dat het 
slecht gaat met Duitsland. Daarom wil Hitler alle joden weg hebben. In de zomer van 1933 vlucht het 
gezin Frank daarom naar Amsterdam, maar in mei 1940 wordt Nederland bezet door de Duitsers. 
Anne mag niet meer naar haar eigen school en moet een Davidsster dragen, zodat mensen kunnen 
zien dat ze joods is. Al snel wordt ze gediscrimineerd, omdat ze joods is. In 1942 begonnen de Duitsers 
joden naar kampen in Oost-Europa te sturen. De familie Frank wil niet opgepakt worden, dus duiken 
ze onder in het achterhuis.  
 
6 juli 1942 
  
Voor mijn verjaardag heb  ik een dagboek gekregen waar ik van alles in kan schrijven, ik ben er heel 
blij mee, omdat er niks te doen is in het achterhuis. Ik heb mijn eigen stukje plek versierd met mooie 
stickers en foto's, zo kan ik altijd naar mooie dingen kijken. Mijn moeder zegt dat ik meer leerzame 
dingen moet doen en dat ik tijd verspil, maar dan hoor ik de bommen tenminste niet. Al mijn Joodse 
vriendinnen zijn verraden door mensen en zijn opgepakt en in kampen gezet. Ik hoop niet dat ik 
hetzelfde tegenkom. Mijn moeders collega komt elke zondag en brengt 2 zakken vol brood, fruit, 
drinken en wat lekkers. Dat doet hij, omdat hij niet joods is en niet kan worden opgepakt en als wij de 
boodschappen zouden doen zouden we verraden worden en opgepakt worden. Ik vind het heel 
oneerlijk dat andere kinderen buiten kunnen spelen en hun zelf zijn maar wij niet.  
4 augustus 1944 
 
Er klinkt een klap op het achterhuis "Doe nu onmiddellijk open!" 
"Oh nee, he..he..het zijn de Duitsers, iemand heeft ons verraden!" 
"Als je de deur nu niet open doet, trap ik hem open!" 
"Kaboom!" "Ahh!" "Mee komen jullie!"  
 
5 augustus 1944 
 
Ik ben opgepakt met mijn familie en zit in kamp Bergen-Belsen. 
Ze behandelen je zeer slecht en je krijgt elke 2 dagen een glaasje water en een stukje brood. Ik mag 
bijna niet rusten en moet werken. Mijn moeder kon het niet meer aan en overleed. Nu zit ik hier en 
eerlijk gezegd wil ik ook dood zijn, ik wil niet meer leven als je dit ´leven´ noemt. 
 
maart 1945  
 
Anne Frank overleed tussen 1-31 maart 1945. Ze kon het niet meer aan en gaf het maar op. Haar 
vader was de enige die de oorlog overleefde. Haar zus overleed ook tussen 1-31 maart 1945.  
 
Door Naya 
 

  



 

 
 
 
 
Bombardement  
Het is vrijdag 10 mei 1940 's nachts  hoorden we de vliegtuigen met een gebrom langs gingen. We 
hoorden er achter aan de sirene we waren doods bang. We hoorden de bommen en het geratel van 
de  tanks. Op het radio werd er gezegd dat de Duitse leger de grens is over getrokken. We wisten niet 
wat we moesten doen we zitten in een gevaar. De Nederlandse soldaten vechten hard. Overal zijn 
bomgeluiden en huizen die ontploffen. Bovendien bombarderen de Duitsers op 14 mei het centrum 
van Rotterdam. We zijn in een kelder verstopt, omdat we niet weten waar we anders heen moeten. 
We hebben al dagen geen eten en we zijn bang om hier uit te gaan. We horen allemaal geluiden van 
buiten bommen, wapens en allemaal mensen die rennen, schreeuwen. Het wordt steeds erger. Het 
was al de tweede dag en we horen nog steeds de zelfde geluiden. Het was in de nacht heel moeilijk 
we konden niet slapen we gingen omstebeurten slapen, zodat als er iets gebeurd dat die dan de rest 
wakker maakt. Gelukkig is er niets gebeurd met ons en zijn we nog samen. We zijn nog steeds bang 
maar we moesten er wel eens uit en naar buiten. Na twee dagen wilde het Duitse leger ook andere 
steden bombarderen, dus besloot de leiding van het Nederlandse leger zich op 15 mei te over geven.    
 
Door Ceren 
 

 
Adolf Hitler wordt vrijgelaten! 
Adolf Hitler vocht in de Eerste Wereldoorlog, in het Duitse leger. De Centralen en Geallieerden staan 
tegenover elkaar, in november 1918 geven de Centralen zich over, dus de Geallieerden hebben de 
oorlog gewonnen. Hitler is heel erg woedend dat Duitsland zich heeft moeten overgeven. Hij 
probeerde op 8 november 1923 vanuit München de macht in Duitsland over te nemen, maar hij kreeg 
niet genoeg steun, dus moest hij het met een klein groepje overnemen, maar dat is niet zo makkelijk. 
Op een dag werd hij gepakt door de politie en moest hij de gevangenis in voor vijf jaar. VOOR VIJF 
JAAR? Dat is best lang, hij zat in de gevangenis van Landsberg. Hij zat dag en nacht te wachten, zodat 
hij vrij werd gelaten, hij ging bonken op de deuren schreeuwen hij riep ¨ Ik wil hier weg! Jullie gaan 
spijt krijgen van dit!¨ Hij was heel erg woedend dat hij de bak in moest en probeerde om eruit te 
komen en dat is hem gelukt. Hij werd na zes maanden in de gevangenis te zitten vrijgelaten, hij was 
zo blij dat hij op zijn knieën ging zitten buiten en de grond ging kussen. 
 
Door Marjan 
 
  



 

 
 
 

 
Het Bombardement. 
Dagboek van Marietje. If found, return at Westermarkt 20, 1016 GV Amsterdam. 
 
1941-2 april. 
 
Het is een mooie dag in Den Haag, de zon schijnt en er lopen allerlei mensen rond, van kinderen tot 
volwassenen. De bakker is weer open en verkoopt het lekkerste brood in het hele land, je kunt de geur 
al vanaf hier ruiken! Ineens gaat de luchtalarm af. Iedereen kijkt om zich heen en het wordt doodstil. 
´Mama, wat is dat geluid?’ vroeg een kind dat de stilte brak. ´Het luchtalarm.´ Iedereen raakt in 
paniek en rennen alle kanten op en binnen een paar minuten is het stil. Niemand is meer buiten en je 
kon alleen maar de luchtalarm horen. Die geluid vervolgde naar stilte en over een paar seconden kon 
je vliegtuigen horen. 
 
´Marie? Hallooooo, Marietje?´ ´Anne! Waar ben je?´ ́́ Ik zit hier!´ Het is helemaal donker, ik zie 
helemaal niets! Maar gelukkig hebben wij een licht gevonden in de kelder, hoe dan ook De Duitsers 
zijn alweer aan het aanvallen, ik en mijn vriendin Anne, zitten in de kelder. Ze zit te friemelen aan 
haar haar en zit zachtjes te huilen, en ik zit te schrijven in mijn dagboek. We weten niet wat we 
moeten doen, en haar moeder is vermist. De Duitsers vallen al een jaar aan, we weten allebei niet 
wanneer het stopt, maar het moet stoppen. Wij voelen hier allebei niet veilig en ik denk niet dat we 
het gaan redden. 
 
De deur gaat open en we zijn allebei bang, maar het was gewoon Annes moeder. Zij zit niet meer te 
huilen en zit haar moeder te knuffelen, het was fijn om haar moeder terug te vinden, maar ik ben nog 
steeds bang, want waar is mijn moeder eigenlijk gebleven? Ze zei dat ze naar de supermarkt zou gaan 
en over een paar minuten terug zou zijn. Gelukkig zit ik wel hier met mijn kat die bang is en aan het 
afvragen is wat die geluiden zijn.  
 
We zitten hier allebei met geen voedsel. Ik heb wel heel erg veel honger maar ik kan er niks aan doen, 
het is al twee uren geweest en ik weet niet wat ik moet doen. Ik, Anne, mijn kat Bella en Annes 
moeder zitten hier opgesloten en we kunnen helemaal niks zeggen. We zijn allebei bang.  
 
De geluiden zijn gestopt en we kunnen nog steeds niks zeggen, we zijn bang en we vertrouwen niet 
dat het bombardement is gestopt, maar niemand gaat naar buiten over een paar minuten om te 
checken. ´Hitler unterstützen!´ Het is nog steeds niet gestopt. Op dat moment horen we 
geweerschoten kletter tegen onze deur en er staat een gat in onze deur. Anne zit hard te hijgen en 
haar moeder sterk te knuffelen, ze is helemaal wit geworden. De Duitsers bonken op de deur en 
schoppen er tegenaan. We zijn niet meer veilig, de deur vliegt open en het is doodstil. De 
Duitsers zijn er. 
 
Door Stella 
5-Juni-1943 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
́Saar pak je spullen in je moet nu weg!´, zegt Jesse in paniek. In paniek pakt ze haar spullen in en rent 
naar beneden ´Jesse ik ben klaar´ zegt Saar. Jesse ´Ga naar de verzamelplek nu meteen´ ok Jesse ik ga 
nu beloof me dat je me komt halen in kamp Vught´ zegt Saar wanhopig.  
Ik moet naar het leger van Hitler, ik heb mezelf kunnen vermommen als niet Joods dus nu moet ik in 
het leger van Hitler Ik ga je vinden maak je geen zorgen. ´Doei Jesse ik hou van je´  
 
Als Saar loopt ziet ze duizenden mensen de kant op lopen waar zij heen gaat allemaal gele sterren 
laat ik ze maar volgen hun weten de weg wel denkt ze. Als ze aan gekomen is, zit ze gewapende 
mannen met een hakenkruis bang loopt ze naar de bus die eerst naar kamp Vught dan naar Kamp 
Westerbork. 
 
Saar denkt hopelijk vindt Jesse me. Als ze al een poos op de bus zit ziet ze soldaten staan voor de 
ingang van Kamp Vught, tussen de soldaten ziet ze haar broer Jesse, ze denkt: YES JESSE GAAT ME 
REDDEN! Jesse ziet haar niet maar zij wel want er zitten wel duizenden maar zij kijkt door kleine 
kraakjes in de bus. 
 
Toen ze uiteindelijk in kamp Vught was aangekomen, werden kinderen apart van volwassenen gezet. 
 
6-Juni-1943 
 
´KINDEREN LINKS VOLWASSENEN RECHT´ zij de soldaat in een strenge boze stem. Bang volgde ik de 
kinderen en pubers in mijn ooghoek tussen alle mensen zag ik Jesse stoer gemarcheerd. Nog een 
soldaat zij: ´ALLE KINDEREN IN DEZE BUS´. We zaten daar 2 uur, denk ik. Een soldaat zei dat het een 
kinderkamp was dus ik had hoop dat Jesse me zou redden. 
 
 Een soldaat zij dat we moesten douchen en zij: ḾANNEN DEZE KANT OP VROUWEN DIE KANT .́ Toen 
we ons uitkleedden zag ik een soldaat een gasmasker op doen en ik wist dat dit de manier zou zijn dat 
ik dood ging. Ik had geen keus om weg te gaan, want de soldaat pakte al onze kleren en zette de 
douche aan het was geen water maar gas en toen werd het zwart. 
 
Door Sabrina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


